
 
Orde van dienst 
 

Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer 
Eben-Haëzerkerk 

 

Voor de doopdienst van Boaz 

 

12-10-2025 

Ds. J. van Rijswijk 



- 2 - 

Van harte welkom in de Eben-Haëzerkerk, 

Fijn dat u in deze kerkdienst aanwezig bent! Wees welkom, om over God en de 
Bijbel te horen, samen te zingen en te bidden om de zegen van God. De kerk is er 
ook voor u! In deze dienst wordt een kindje gedoopt. Graag vertellen we u meer 
over de inhoud en het verloop van deze kerkdienst. 

Het Evangelie – de blijde boodschap dat Jezus is gekomen om verloren mensen te 
redden – wordt verkondigd. God is bij uitstek aan het werk in de kerk. Het is de 
plek waar God harten van mensen wil raken door de verkondiging van Zijn Woord. 
Als dat gebeurt, ontstaat er liefde en geloof. 

Stel gerust uw vragen na afloop van de dienst. Ook kunt u na de dienst contact 
opnemen via het emailadres van de evangelisatiecommissie: 
evcggslikkerveer@outlook.com.  

We wensen u een gezegende kerkdienst! 

 

 

Begin van de dienst 

Als het orgelspel stopt, begint de kerkdienst. De doopouders en kerkenraad 
komen binnen. Voorin de kerk wordt de zegen van God toegewenst. 

Stil gebed 

Aansluitend is er een moment van stil gebed. Iedereen kan voor zichzelf om een 
zegen bidden over deze dienst. Sommige mannen gaan hierbij staan. 

Zegenbede en –groet    

De dienst begint met het uitspreken van de zegenbede: 

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt 
heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken 
van Zijn handen. (Psalm 124:8 en 138:8) 

Daarna spreekt de dominee een zegengroet uit: 

Genade, barmhartigheid en vrede worde u bij de aanvang geschonken en 
bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, Van God de Vader, en van 
Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. 
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Zingen – Psalm 139 : 7 en 8 

7. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs vóór mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op ’t nagaan van Uw wond’re macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven; 
’k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 

8. Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân, 
Die al ’t begrip te boven gaan. 
Uw oog heeft mijn gebeent’ verzeld, 
Toen ik, verborgen, saamgesteld 
Als een borduursel, lag verscholen; 
Van mij was niets voor U verholen. 

Lezing van de geloofsbelijdenis 

Na het zingen, belijden we ons geloof met de woorden van de Twaalf Artikelen (de 
ouderling leest dit voor 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de 
aarde. 

2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
3. Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven, nedergedaald ter helle; 
5. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden; 
6. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de 

almachtige Vader; 
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
8. Ik geloof in de Heiligen Geest. 
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de 

heiligen; 
10. Vergeving van de zonden; 
11. Wederopstanding van het lichaam; 
12. En een eeuwig leven. 

Zingen – Psalm 48 : 6 

6. Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
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Lezen uit de Bijbel – Psalm 139  
Vervolgens lezen we een gedeelte uit de Bijbel, waarover de dominee in deze 
dienst de preek zal houden. De Bijbel is het Woord van God aan de mensheid. Het 
is een liefdevolle uitnodiging om terug te keren tot onze Maker. God gebruikt Zijn 
Woord om mensen geloof te geven. 

1. EEN psalm van David, voor den opperzangmeester. 
HEERE, Gij doorgrondt en kent mij. 

2. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachte. 
3. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en Gij zijt al mijn wegen gewend. 
4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE, Gij weet het alles. 
5. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 
6. De kennis is mij te wonderbaar; zij is hoog, ik kan er niet bij. 
7. Waar zou ik heen gaan voor Uw Geest, en waar zou ik heen vlieden voor 

Uw aangezicht? 
8. Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij 

zijt daar. 
9. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, 
10. Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. 
11. Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht 

een licht om mij. 
12. Ook verduistert de duisternis voor U niet, maar de nacht licht als de dag; 

de duisternis is als het licht. 
13. Want Gij bezit mijn nieren, Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt. 
14. Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt 

ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel. 
15. Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt 

ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. 
16. Uw ogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien; en al deze dingen 

waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden 
worden, toen nog geen van die was. 

17. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten; hoe machtig veel 
zijn haar sommen! 

18. Zou ik ze tellen? Harer is meer dan des zands; word ik wakker, zo ben ik 
nog bij U. 

19. O God, dat Gij den goddeloze ombracht; en gij mannen des bloeds, wijkt 
van mij; 

20. Die van U schandelijk spreken, en Uw vijanden ijdellijk verheffen. 
21. Zou ik niet haten, HEERE, die U haten? En verdriet hebben in degenen die 

tegen U opstaan? 
22. Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. 
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23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn 
gedachten. 

24. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg. 
 

Gebed 
Bidden is spreken met God. In het gebed danken we God voor Wie Hij is, wat Hij 
gedaan heeft en nog zal doen. Ook vragen we Zijn hulp en zegen voor het kind dat 
gedoopt wordt en voor deze dienst, zodat we Hem (nog meer) leren kennen en 
liefhebben. In het gebed brengen we ook de noden en zorgen bij de Heere. We 
geloven dat Hij een Helper is in nood. Soms wordt er een voorbede of dankzegging 
voor iemand gedaan. Dit wordt dan voor het gebed genoemd. 

Lezen doopformulier 

Voor het dopen van een kind van de gemeente, leest de dominee eerst het 
doopformulier voor. Daarin wordt eerst de betekenis van de doop en kinderdoop 
uitgelegd. Daarna wordt een gebed uitgesproken voor het kind en de ouders en 
worden de ouders enkele vragen gesteld. Na de doop wordt de plechtigheid met 
dankgebed afgesloten. 

Uitleg van de doop 
De hoofdsom (samenvatting) van de leer van de Heilige Doop is in drie stukken 
begrepen: 

Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom 
kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij 
wij van nieuws (opnieuw) geboren worden (Efeze 2:3 en Johannes 3:3). Dit leert 
ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van 
onze zielen wordt aangewezen; opdat wij vermaand worden een 

1) mishagen aan onszelf te hebben;  
2) ons voor God te verootmoedigen;  
3) en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. 

Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing van de zonden 
door Jezus Christus (Handelingen 22:16). Daarom worden wij gedoopt in de Naam 
van God (Mattheus 20:19),  

1) de Vader;  
2) de Zoon;  
3) en de Heilige Geest.  
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1. Want als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, zo betuigt en 
verzegelt ons God de Vader:  
a. dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht,  
b. ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt (Romeinen 8:17), 
c. en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of 

ten onzen beste keren wil (Romeinen 8:28). 

2. En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon:  
a. dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden,  
b. ons in de gemeenschap van Zijn dood en van Zijn wederopstanding 

inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd, en rechtvaardig voor God 
gerekend worden (1 Johannes 1:7). 

3. Desgelijks als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, zo 
verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament (Efeze 5:27 en 
Johannes 16:13,14): 
a. dat Hij in ons wonen,  
b. en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil,  
c. ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk 

i. de afwassing van onze zonden,  
ii. en de dagelijkse vernieuwing van ons leven,  

iii. totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het 
eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. 

Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook 
weder van God door de Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe 
gehoorzaamheid, namelijk,  
1. dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, 

a. aanhangen,  
b. betrouwen  
c. en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede  

2. en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een 
nieuw, godzalig leven wandelen.  

En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade 
niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de Doop een zegel en 
ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. 

  



- 7 - 

Uitleg van de kinderdoop 
En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans 
daarom van de Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de 
verdoemenis in Adam deel hebben, en alzo ook weder in Christus tot genade 
aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, 
en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende:  

‘Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad 
na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God 
en uw zaad na u.’ (Genesis 17:7)  

Dit betuigt ook Petrus, met deze woorden:  

Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, 
zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal (Handelingen 2:39),  

daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het 
verbond en van de gerechtigheid van het geloof was (Romeinen 4:11); gelijk ook 
Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft (Markus 10:16); 

Dewijl dan nu de Doop in de plaats van de Besnijdenis gekomen is, zo zal men de 
kinderen, als erfgenamen van het Rijk van God en van Zijn verbond, dopen. En de 
ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te 
onderwijzen. 

Opdat wij dan deze heilige ordening van God, tot Zijn eer, tot onze troost, en tot 
stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons Zijn heilige Naam aldus 
aanroepen: 

Doopgebed 
O almachtige, eeuwige God;  

Gij Die naar Uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de 
zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit Uw grote 
barmhartigheid behouden en bewaard;  

Gij Die de verstokten Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en Uw 
volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de Doop beduid werd;  

Wij bidden U, bij Uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadiglijk wilt 
aanzien, en door Uw Heilige Geest Uw Zoon Jezus Christus inlijven;  

1) opdat het met Hem in Zijn dood begraven worde, en met Hem moge 
opstaan in een nieuw leven;  

2) opdat het zijn kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen moge, Hem 
aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde;  



- 8 - 

3) opdat het dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) 
om Uwentwil getroost verlate, en ten laatsten dage voor de rechterstoel 
van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken moge verschijnen,  

door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heiligen Geest, 
één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 

Onderwijs en opdracht aan de ouders (of die mede ten Doop komen) 
De dominee vraagt de doopouders om te gaan staan en antwoord geven op de 
doopvragen. 

Geliefden in de Heere Christus,  

U heeft gehoord dat de Doop een ordening van God is, om ons en ons zaad Zijn 
verbond te verzegelen; daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte 
of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat u alzo gezind bent, 
zult u van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden: 

Vraag 1: Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en 
daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve onderworpen, 
of u niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van Zijn 
gemeente behoren gedoopt te wezen? 

Vraag 2: Ten andere, of u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de 
artikelen van het Christelijke geloof begrepen is, en in de Christelijke Kerk alhier 
geleerd wordt, niet bekent de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid te 
wezen? 

Vraag 3: Ten derde, of u niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot zijn 
verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzeide leer 
naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen? 

Antwoord van de doopouders: Ja. 

Nadat de doopouders hun ja-woord gegeven hebben, spreekt de dominee hen en 
de gemeente nog met een persoonlijk woord toe. 

Zingen – Psalm 105 : 5 

5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
Tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
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Doop 

Na het zingen worden het kind gedoopt en zegt de dominee: 

naam, ik doop u in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen. 

Zingen – Psalm 134 : 3 

Als het kind gedoopt is, gaan we (indien mogelijk) staan en zingen we ouders en 
het kind toe: 

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER.. 

Dankgebed 
Almachtige, barmhartige God en Vader,  

Wij danken en loven U dat Gij ons en onzen kinderen, door het bloed van Uw 
lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door Uw Heiligen 
Geest tot lidmaten van Uw eniggeboren Zoon, en alzo tot Uw kinderen 
aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt.  

Wij bidden U ook, door Hem, Uw lieven Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest 
altijd wilt regeren,  

1) opdat het christelijk en godzalig opgevoed worde, en in de Heere Jezus 
Christus opgroeien en toenemen,  

2) opdat het Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en 
ons allen bewezen hebt, moge bekennen, en in alle gerechtigheid, onder 
onzen enigen Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leve, en 
vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en 
overwinnen moge,  

om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heiligen Geest, de enigen en 
waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. 
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Zingen – Psalm 22 : 5, 15 en 16 

Tijdens het zingen wordt geld opgehaald voor de diaconie (1e zak) en de kerk (2e 
zak). De diakenen geven de collectezakken door waarin iedereen vrijwillig geld 
geeft uit liefde voor de dienst van God. 

5. Gij immers, Heer’, Gij zijt het, door Wiens macht 
Ik uit den buik weleer ben voortgebracht; 
Aan ’s moeders borst vertrouwd’ ik op Uw kracht 
Van ganser harte. 
Zij wierp mij reeds op U, in barenssmarte 
Gans onbevreesd; 
’k Mocht nauw’lijks ’t licht aanschouwen, 
Of Gij, Gij zijt, o Grond van mijn vertrouwen, 
Mijn God geweest. 
 

15. Wie vet is, eet, en knielt voor Isrels Heer’; 
Wie ’t stof bewoont, bukt mede voor Hem neer; 
En wie zijn ziel bij ’t leven nu niet meer 
Heeft kunnen houden. 
Het vrome zaad van die op God betrouwden 
Zal, door Zijn kracht, 
Hem dienen, voor Hem leven; 
Het zal den Heer’ eens worden aangeschreven, 
In ’t nageslacht. 
 

16. Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid, 
Om ’t nakroost, dat den Heer’ wordt toebereid, 
Te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid 
En grote daden. 

Preek 

In de preek wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd en geeft de dominee aan hoe dit 
betekenis krijgt in het dagelijkse leven. Vaak werkt de dominee de preek uit in een 
thema en enkele aandachtspunten. 

 
Aan het einde van de preek zegt de dominee het woord ‘Amen’. Dit betekent: het 
zal waar en zeker zijn. 

Gebed 

Nadat de preek is beëindigd, danken we de Heere God voor wat Hij heeft gegeven 
en vragen Zijn zegen over wat we in de kerk hebben gehoord en gezongen. 
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Zingen – Psalm 103 : 9 

9. Maar ’s HEEREN gunst zal, over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht, 
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden, 
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

Zegen 

De gemeente gaat staan, waarna de dominee met opgeheven handen de zegen 
van God meegeeft aan de gemeente.  

De genade van de Heere Jezus Christus, De liefde van God de Vader, en 
de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijve met u allen. Amen 

Hierna verlaten de kerkenraad en doopouders de kerkzaal.  

Uitleidend orgelspel 

Wanneer het orgel begint te spelen verlaten de kerkgangers de kerkzaal. Bij de 
uitgang wordt gecollecteerd voor de renovatie van de kerk. 

Ruimte voor aantekeningen bij de preek 
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____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Alle zondagen welkom! 

De ochtenddienst begint om 9:30 uur en de middagdienst in de regel om 16:00 
uur. Actuele kerktijden en informatie over onze gemeente kunt vinden op 
www.ggslikkerveer.nl. 

Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer 
Eben-Haëzerkerk 
Oranjestraat 110  |  2983 HV  |  Ridderkerk 
www.ggslikkerveer.nl 
evcggslikkerveer@outlook.com 


